
In ons laatste kwartaalblad van 2024 stellen we graag “Stichting Kinderen van de Zon” 
aan u voor. Dankzij uw giften kon de stichting al enkele keren op steun rekenen voor 
hun projecten in Peru. Het gezinsvervangend tehuis in Arequipa vangt meisjes op die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Enkele meisjes zijn nu volwassen en ervaren de 
stap naar zelfstandig wonen als te groot. Daarom vragen we uw hulp bij het inrichten 
van een appartement voor begeleid wonen. Voorzitter Marianne Schepers-van Weert 
vertelt er graag meer over in het volgende artikel.

Een stap naar zelfstandigheid: begeleid wonen voor Peruaanse meisjes.

Mijn naam is Marianne Schepers-van 
Weert, oprichter en voorzitter van “Stichting 
Kinderen van de Zon” in Nederland. Van 2001 
tot en met 2014 hebben we in Cusco, Peru, het 
project “Inti Huahuacuna”, een opvanghuis 
voor kansarme wijk- en straatkinderen, 
begeleid en financieel gesteund. Dankzij 
de steun van de Salvatoriaanse Hulpactie 
konden we een eigen kleuterschool starten, 
waardoor dit project eind 2014 zelfstandig 
verder kon gaan. We kijken met trots terug op 
datgene wat we in die 14 jaren hebben bereikt. 
Echter één ding wist ik zeker: “Ik ben nog niet 
klaar in Peru.”

Daarom werkt “Kinderen van de Zon” vanaf 
2015 in de steden Arequipa en Ayacucho om 
kansarme kinderen en jongeren de kans 
op een betere toekomst te bieden. Bijna 
alle kinderen in Arequipa en Ayacucho 
komen uit een schrijnende thuissituatie: 
armoede, vaak gepaard gaand met huiselijk 
geweld, alcoholisme, seksueel misbruik, 
slechte hygiëne en ondervoeding. Dit 
heeft grote invloed op hun zelfbeeld, hun 
onderwijsresultaten en toekomstperspectief. 
Om hen een kans te geven op een baan zonder 
uitbuiting en een eerlijk inkomen, bieden we 
deze doelgroep naast huiswerkbegeleiding, 
psychosociale ondersteuning en voorlichting 
ook vakopleidingen aan.

Gezinsvervangend tehuis “Restaurando 
Esperanza” in Arequipa

In Arequipa werkt “Kinderen van de Zon” 
nauw samen met het gezinsvervangend 
tehuis “Restaurando Esperanza”, een 
opvanghuis voor meisjes die slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik en/of huiselijk geweld. 
De Peruaanse projectdirectrice Sandra startte 
dit project in 2010, met als enig ‘gereedschap’ 
haar grote hart, diep geloof en de wens om 
deze misbruikte meisjes te beschermen 
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en een betere toekomst te bieden. Door het 
creëren van een warme gezinssfeer en het 
geven van liefde en genegenheid hopen wij 
deze meisjes het vertrouwen in de mensheid 
terug te geven. In het huis wonen gemiddeld 
20 meisjes, die het vullen met hun vrolijkheid, 
ondeugendheid en zorgen.

Vrolijkheid in huis door hun lach, gegil en 
hun overwinningen als ze voelen dat ze hun 
angsten de baas kunnen; vrolijkheid als ze 
merken dat ze bij het dansen hun bewegingen 
beter kunnen coördineren, omdat ze toen ze 
kind waren thuis nooit hiertoe gestimuleerd 
zijn; vrolijkheid als ze meer gevoel van 
eigenwaarde krijgen en voelen dat ze meer 
mens worden.

Ondeugendheid in huis als de kleintjes 
met zand en water spelen en je weet hoe 
ze er na afloop uit zullen zien of als ze op 
de badkamer de wastafel vol water laten 
lopen; ondeugendheid als ze de zeep door de 
badkamer schieten of het toiletpapier; hun 
schoentjes aan de verkeerde voet hebben en 
tegen ons zeggen dat ze klaar zijn om te gaan; 
de ondeugendheid van onze pubers, die ons 
smekend aankijken en zeggen: “Ik hou van je, 
mag ik uitgaan met mijn vriendinnen of met 
een vriendje? “Por favor”, mag ik gaan?”

Zorgen maken als ze ziek zijn; als het 
nieuwe schooljaar begint en we schriften, 
boeken, schrijfmaterialen, uniformen, 
schoenen etc. voor zoveel meisjes moeten 
kopen; zorgen maken als ze verdrietig zijn 
en we niet weten waarom; als ze net in ons 

opvanghuis binnenkomen en ons met angst 
en wantrouwen bekijken en wij ons afvragen 
of ze ons als familie zullen accepteren.

We noemen hen onze ‘oorlogjes’, omdat ze 
voordat zij bij ons kwamen lichamelijke, 
geestelijke en seksuele mishandelingen 
hebben ondergaan. En ondanks dat overleven 
ze, knokken ze er samen met ons voor om 
vooruit te komen en om hun hoop en dromen 
met onze steun te kunnen realiseren.

Steun Kinderen van de Zon
Om deze meisjes een kans te geven op een 
betere toekomst biedt Kinderen van de Zon  
hen uit donaties onderwijs, vervolg- 
opleidingen en workshops over o.a. seksueel 
misbruik, huiselijk geweld, vriendschap, 
zelfvertrouwen en eigenwaarde aan, in de 
hoop dat zij eens gesterkt kunnen terugkeren 
naar hun familie. Maar we bieden ook twee 
keer per week dans- en bewegingslessen.  
Samen dansen is goed voor hun lichamelijke 
gezondheid; creatieve expressie; zelf- 
vertrouwen; sociale vaardigheden; 
stressverlichting; concentratie. Samen 
dansen versterkt de band tussen de meisjes.

In al die jaren dat ik dit werk doe heb ik niet 
vaak van zo dichtbij met zoveel meisjes 
tegelijkertijd gewerkt, die leven onder 
dezelfde moeilijke omstandigheden en met 
dezelfde pijnlijke problematiek. De directrice 
draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid. 
En dan heb ik het niet alleen over de 

De ondeugende streken van de meisjes brengen leven in het 
opvanghuis.

Met o.a. inspirerende workshops wordt de basis voor een 
nieuw leven gelegd.



materiële opvang van deze kinderen, maar 
vooral over de psychische opvang, om hen 
in deze donkere tijd te laten zien dat ook zij 
een kans verdienen in dit leven; dat ook zij de 
mogelijkheid hebben hun leven te veranderen 
en dat zij de zware last uit hun verleden, die ze 
met zich meedragen, kunnen achterlaten. De 
opvang in dit opvanghuis en onze workshops 
vormen dan ook het begin van een nieuw 
leven voor hen.

Begeleid Wonen Project voor de oudere 
meisjes
Vaak komen de meisjes al op zeer jonge leeftijd 
in ons gezinsvervangend tehuis wonen en in 
de meeste gevallen kunnen zij nooit terug 
naar huis, omdat het seksueel misbruik 
binnen het gezin heeft plaatsgevonden. Als 
de meisjes 18 jaar worden, mogen ze van de 
staat zelf kiezen of ze in ons opvangtehuis 
willen blijven dan wel zelfstandig willen gaan 
wonen. Wij ervaren dat de overstap van ons 
opvangtehuis naar een kamertje alleen in 
de stad te groot voor hen is. Enerzijds willen 
zij zelfstandig zijn, maar anderzijds zijn zij 
nog te kwetsbaar om het alleen te redden. 
Daarom heeft een fonds in Nederland, precies 
tegenover ons opvangtehuis gelegen, een 
appartement voor ons gekocht, om voor de 
oudere meisjes een Begeleid Wonen Project 
te starten.

Alle meisjes die vanaf hun 18 jaar ervoor kiezen 
om zelfstandig te gaan wonen, kunnen in dit 
appartement een kamer krijgen, zodat zij hier 
onder begeleiding van de maatschappelijk 
werkster en psychologe op een veilige wijze 
hun eerste stappen richting zelfstandigheid 
kunnen gaan zetten. Daarnaast opent dit 
voor ons gezinsvervangend tehuis nieuwe 
perspectieven, want doordat de oudere 
meisjes zelfstandig kunnen gaan wonen 
krijgen we weer ruimte in ons huis voor het 
plaatsen van nieuwe jonge meisjes.

Aangezien het een nieuw appartement betreft, 
moet het volledig ingericht worden. Wat 
waren we blij toen we van de Salvatoriaanse 
Hulpactie het geweldige nieuws kregen dat ze 
ons een donatie toekenden voor de inrichting 
van het appartement van de meisjes voor dit 
Begeleid Wonen Project!

Hiermee krijgen we de kans om de droom 
van onze meisjes te realiseren, zodat zij 
voorzichtig hun vleugels kunnen uitslaan 
en op een veilige manier de weg naar 
zelfstandigheid kunnen gaan bewandelen. 
Met uw steun laat u de zon schijnen voor de 
Peruaanse “Kinderen van de Zon!”

“Stichting Kinderen van de Zon” zet zich onvermoeibaar in voor het welzijn 
van deze meisjes. Maar ook u kunt bijdragen tot project 24/018 en zo de jonge 
vrouwen ondersteunen op weg naar een zelfstandige toekomst. Namens alle 
kinderen hartelijk dank voor uw gewaardeerde gift!

Trots poseren de meisjes in het nieuwe appartement voor 
begeleid wonen.

Marianne helpt enthousiast mee tijdens de workshops.
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Namens de Raad van Bestuur, directie en medewerkers 
van de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp wensen wij u 

een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2025. 
Moge de geboorte van Jezus het licht van hoop en vrede brengen in de wereld.

 Laten we samen werken aan een toekomst van verbondenheid, rechtvaardigheid en 
vrede voor allen.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Salvatoriaanse Hulpactie

Kerkstraat 11
6021 CH Budel

of Postbus 2208
6020 AE Budel

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven 
ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen.  

Hartelijk dank bij voorbaat.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie 
kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen 
zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het 
adres van de verantwoordelijke persoon, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn/haar familie. De actie 
wordt ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk 
kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament 
op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen en de missionarissen in de landen in het Zuiden 
prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: “Aan de 
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Kerkstraat 11, 6021 CH Budel, vermaak ik de som van € …”.

Stichtingsnummer: KvK 41089016
E-mail: info@salvatorhulp.org

Website: www.salvatorhulp.org 
Telefoon: 0495 494940

ING: NL61 INGB 0000 100481
Rabobank: NL25 RABO 0109 5803 11

RSIN: 805998743

Ons kwartaalblad wordt voortaan nog maar twee keer per jaar per post verstuurd. Alle edities zijn echter altijd digitaal 
beschikbaar op onze website. Bezoek ons online archief om de nieuwste nummers te lezen.


